Joke van Winden

Als kind al kon je me blij maken met een nieuw schrift, een boek, vouwblaadjes. Die werden eerst een tijdje gekoesterd voordat ik ze ging gebruiken. 
Ik heb een periode geschilderd, maar uiteindelijk toch de overstap gemaakt naar het werken met papier. Aan het ontdekken van de eigenschappen van de diverse papiersoorten en het experimenteren daarmee beleef ik veel plezier. Het liefst werk ik in reliëf en is het de uitdaging om ze werken zo te maken dat ze a.h.w. veranderen als je er langs loopt.

